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SAMEN WANDELEN

PLANNEN MAKEN VOOR IETS MOOIS

NEE NIETS KRIJGT ONS KLEIN

De wandeling is een lusvorm.

Je kan deze starten op een punt naar keuze.

Elke letter is een haiku-stop op volgende adressen:
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Muziekacademie, Hofstraat 13
O.-L.-Vrouwkerk, O.-L.-Vrouwplein
Openbare bibliotheek, H. Heymanplein 3
Het ‘Woord’, Markt

Den Eglantier, Apostelstraat 13
Las-Caux, Sacramentsstraat 10
Sint-Niklaaskerk, St-Nicolaasplein 1
Stadhuis Grote Markt, Markt 1

Stadhuis Vredeszaal, Markt 1

Koffiebar Capéau, Stationsstraat 29
Standaard Boekhandel, Stationsstraat 53
't Oneindige Verhaal, Stationsstraat 68
Welp, Stationsstraat 82

Leonidas, Stationsstraat 75

SteM, Zwijgershoek 14

SteM Brei-atelier, Zwijgershoek 14
Sint-Lucia, Ankerstsraat 91
Regentieplein, Regentieplein

Pijp- en Tabaksmuseum, Regentiestraat 29
Siniscoop, Stationsplein 12

Station Stationsplein

Foubert cremerie, Stationsstraat 127
Klooster Z. Jozefienen, R. Van Britsomstr 19

d’Academie, Boonhemstraat 1

HEEL SOMS IS SAMEN

NIET EENS GROOT OF WELDOORDACHT

THEE OP EEN TERRAS

Hey, jij daar! Ja, jij!

Zin om nog eens iets “SAMEN" te
doen??? Wij ook!

Daarom kozen we voor onze gedichtendag
volop voor het nationale poéziethema
“SAMEN”.

Want zeg nu zelf... We leven in tijden waarin
we niet SAMEN kunnen zijn of toch niet zo
vaak als we zouden willen. We weten wat
het is om dingen of mensen te moeten
missen. We leven in tijden waarin het woord
“knuffelcontact” het woord van het jaar
wordt...

“samen-leven, samen-hangen, samen-zijn,
samen-voegen, samen-stellen, samen-zitten,

samen-werken, samen-lezen samen-
schrijven, samen-brengen.’

Want SAMEN kunnen we veell!

Een haiku-wandeling maken bijvoorbeeld.
Ja, dat kunnen wij.

En jullie laten genieten van de kleine
dingen... onze gedichten dus. Deze werden
geschreven door de 5°%jaars van onze
school. Zij schreven haiku’s en we stellen
graag een selectie van deze haiku’'s aan
jullie voor tijdens onze haikuwandeling.

Volg gewoon het plannetje, trek uw goede
schoenen en de juiste kledij aan... Een
Zweeds spreekwoord zegt: “Er bestaat geen
slecht weer, alleen slechte kleding!” Geen
excuus dus om niet samen met uw bubbel
op weg te gaan.

Veel plezier!ll

De leerkrachten en leerlingen van het 5e jaar
H. Familie Secundair

Hofstraat 15

9100 Sint-Niklaas
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